
Donderdag 

04 december 

Sint-Jozefkerk 

Dozen vol verhalen die de geesten openen, 
mensen verbinden en nieuwe verbeelding losmaken. 

Kaarten via het Davidsfonds of via het secretariaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied   

 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 

Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 
 

Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 
 

Welkom 
 

Bidden om nabijheid  

Ik wil zo graag een open hart 

dat vervuld kan worden 

van uw Geest, God. 
 

Ik wil zo graag open handen 

om mensen rondom mij 

blij te maken met uw boodschap 

van bevrijding, respect en van waardering. 
 

Ik wil zo graag getuige zijn van uw Geest,  

die kracht wordt mij gegeven,  

telkens als ik bereid ben mij met U te verbinden. 

Laat mij niet vluchten, laat mij niet slapen. 

Wek mij, leid mij, stuur mij, blijf mij nabij. 

 

12 oktober 2025 
28 zondag door het jaar-c 

  

Sta op en  

wees niet bang 



Loflied 

ieder leest de tekst van het lied voor zichzelf 

terwijl Hera de melodie speelt  
Staat op en weest niet bang. 
Hij heeft ons aangeraakt. 
Staat op en weest niet bang. 
 

Hij heeft ons meegenomen  
ver van het alledaagse 
Om vrij en onverdeeld  
te wonen in zijn dromen. 
 

Wij zien Hem in de ogen,  
hervinden onze oorsprong, 
Gekoesterd door zijn zon.  
Zijn licht is mededogen. 
 

Hij is de welbeminde,  
de door God zelf gewilde zoon, 
Jezus, mensenkind.  
Zijn stem weet ons te vinden. 
 

Wij kunnen hier niet blijven,  
de wereld roept ons wakker, 
Jezus gaat voor ons uit;  
zijn liefde zal ons drijven. 
 

Gebed 

Hier zijn wij, God, één en al oor  

voor verhalen over U en de mensen. 

Spreek ons erin toe,  

want Gij laat geen mens aan zijn lot over, 

Gij roept ons op om uw naam  

in ons hart, in ons hoofd 

in onze handen en voeten te prenten 

opdat ook wij elkaar behoeden en doen leven. 

Zaai uw naam in onze diepste dromen. 

Dat wij zorg dragen voor elkaar. 

De één voor de ander, telkens weer. Amen.  

 

Inleiding op de lezingen 
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie  

worden mensen met een huidziekte genezen.  

De Syriër Naäman bekeert zich tot de God van Israël.  

Eén van de tien melaatsen uit het evangelie,  

een Samaritaan nog wel, wordt volgeling van Jezus.  

Het eigenlijke wonder gebeurt dus niet op de huid 

(genezing), maar in het hart van de Samaritaan,  

die in Jezus het licht van God voor de wereld ziet.  

Lied  

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen; 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Zaterdag 01 november: Allerheiligen 

Op de hoogdag van al onze Heiligen gedenken 

we in de Sint-Jozefkerk van Tereken de  

overledenen van het voorbije jaar, maar zeker 

ook al onze overledenen. Vaak zijn zij allen 

voor ons een beetje heilig. Een viering samen 

met het Sint-Ceciliakoor. 
 

Maar er is meer: speciaal voor deze dag  

worden bezoekers aan het kerkhof uitgenodigd 

een kaarsje te komen branden in de kerk.  

Bij rustige muziek en een beeldprojectie bieden 

we een moment van rust en bezinning aan. 
 

Natuurlijk is iedereen welkom. 

Als je hierbij kan helpen: graag! 



Communie 

 

 

Slotgebed 

God en Vader, 

Gij gaat met ons mee op onze levensweg 

en geeft ons uw kracht. 

Wij bidden dat we in alle omstandigheden  

dank zeggen voor al het goede  

dat we van U hebben gekregen, 

voor de vriendschap, de inzet, 

de liefde en de zorg van medemensen. 

Dat vragen we U door Jezus Christus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Om thuis te komen bij onszelf  Ine Verhoeven 

Als ik God zeg of schrijf of noem, 

bedoel ik niet de man met de baard, 

niet de almachtige schepper, 

niet het oog dat alles ziet, 

ook niet de wreker en niet de jaloerse god 

uit het veelgodendom van de mythe. 

 

God is voor mij de oneindige spil 

die me van binnenuit aanzet om lief te hebben, 

om ongeacht het wel en wee 

van goede wil te zijn, 

om alert bij de realiteit in de wereld, 

het boze te laken. 

 

Het bestaan behelst goed en kwaad 

meer het goede houdt me gaande, 

terwijl het kwade me doet beseffen 

dat alleen met het goede te leven valt. 

 

Er is geen god die ik kan aanklagen 

om de hartverscheurende dingen die  

levensecht gebeuren, vergoed te krijgen, 

want al wat leeft, is uit de aarde, stoffelijk, 

sterfelijk, voorbijgaand, wat is, verdwijnt. 

 

Maar er is de Liefde, wakker, gespitst 

doorheen alle leven, doorheen alle tijd; 

geen schepsel kan zonder de Liefde voort, 

ze is de meest begeerde schat voor ieder, 

ze is van gerechtigheid, heelheid en vrede. 

 

Als ik God zeg, bedoel ik deze Liefde. 

Wie geeft om het leven, is mens uit God: 

geduldig, ontfermend, goedheidgetrouw. 

Amor vincit omnia - Liefde overwint alles. 

Eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17  
 

Met en voor de kinderen 
 

Orgel    
 

Evangelie   Lucas 17. 11-19  
 

Homilie 

 

Voorbeden  

Voor hen die liefhebben over alle grenzen heen: 

dat zij onze wereld genezen  

van eigenwaan en vooroordeel; 
 

voor allen die verdraagzaam zijn: 

dat ze de wereld genezen van bekrompenheid; 
 

voor hen die volharden in het geloof: 

dat ze de wereld genezen  

van lauwheid en lusteloosheid; 
 

voor allen die trouw de weg van Jezus gaan: 

dat wij opstaan en met hen meegaan, 

bidden wij: 

Dat het verder mag gebeuren: 

dat iedere week, vierend met elkaar, 

God ervaarbaar is 

en dat omwille van onze hoop  

iets nieuws gebeurt, 

iets ongezien en ongekend, 

dat diep in ons weer iets aan het zingen gaat 

van een ander licht en andere mensen, 

van een nieuwe wereld  

en een goede God die ons tezamen houdt,  

bidden we: Heer aanhoor ons … 
 



Voor onze zieken 

en voor allen die stemloos en verborgen lijden: 

dat voor hen warmte mag ontbranden, 

dat zoveel wonden in de mensenfamilie  

worden genezen en dat het klaaglied 

van zoveel mensen wordt gehoord, 

bidden we: Heer aanhoor ons… 
 

We bidden dat we blij zijn met hen die blij zijn  

en treuren met hen die verdriet hebben. 

Hen die ons zo lief waren gedenken wij (…) 

en dat wij die achterblijven 

groeien in geloof van een eeuwig leven 

bij God, bidden we: Heer aanhoor ons… 
  

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in de levende God, 

vader van onze heer Jezus Christus 

onze God, onze vader almachtig. 

Alle dingen heeft Hij geschapen 

in zijn enig geliefde zoon 

beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid. 
 

Jezus, licht van het eeuwige licht, 

woord van God, getrouw en waarachtig 

Jezus onze genade en waarheid. 
 

Om deze wereld van dienst te zijn, 

om ons menselijk lot te delen 

is Hij vlees van ons vlees geworden. 

Uit de wil van de Heilige Geest 

en uit de maagd Maria geboren 

is Hij een mens geworden als wij. 

Om onze zonden werd Hij gebroken , 

ja gehoorzaam ten dode toe 

heeft Hij zich op het kruis gegeven. 
 

Daarom heeft Hij de naam ontvangen: 

eerstgeborene uit de doden, 

zoon van God en Heer van allen. 

Hij zal komen, God weet wanneer, 

om recht te doen aan levenden en doden. 

Hij is de mens op wie ik gelijken zal. 
 

Ik geloof in de kracht van de Geest , 

in de liefde van vader en zoon , 

in het verbond van God met de mensen, 

in de kerk het lichaam des Heren 

samengeroepen en uitgezonden 

om te doen wat Hij heeft gedaan: 

om te dienen en te verlichten , 

om te dragen de zonden van de wereld 

en te stichten vrede op aarde. 
 

Ik geloof dat wij zullen opstaan en verrijzen 

met een nieuw en onsterfelijk lichaam, 

want Hij is een God van levenden. 

 

 

Offerande    

 

 

 

 

 

 

 

Bidden bij brood van leven 

Barmhartige God, 

het brood dat wij delen met elkaar 

sterkt ons in het vertrouwen  

dat Gij mensen nabij wilt zijn, 

vooral hen die geconfronteerd worden  

met lijden, pijn en verdriet. 

 

Gij keert U niet af als in het leven van mensen 

lijden, pijn en verdriet opdoemen. 

Christus heeft zichzelf willen geven 

in het teken van het gebroken brood. 

Hij was bereid om zijn leven prijs te geven 

opdat anderen tot nieuw leven konden komen. 

 

De weg die Hij is gegaan, ten einde toe 

bemoedigt ons om, net als Hij, betrokken te zijn 

bij de situatie van mensen die lijden. 

Wij willen niet onverschillig zijn, 

ook al voelen wij ons vaak machteloos. 

 

God, Gij die groter zijt dan ons hart, 

wees ook ons nabij zodat wij Jezus kunnen volgen 

in zijn levenshouding van solidariteit  

en echte betrokkenheid. 

 

Wij vragen het U in zijn naam, 

voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Onze Vader    

 

Gebed om vrede 
Jezus, tot de genezen Samaritaan  

hebt Gij gezegd: "Sta op en ga weer,  

je vertrouwen is je redding."  

Gij zegt dat vandaag ook tegen ons. 

Schenk ons zo’n groot vertrouwen, 

doe ons oog hebben  

voor wie gekwetst en gebroken is. 

Zo willen wij uw vrede uitdragen. 

 

Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 


